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SUNUŞ 


Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor 
Araştırma Dairesi Başkanlığı olarak, halk kültü- 
rümüzün önemli dalını meydana getiren halk şa- 
irlerimizin yazmış ve söylemiş oldukları şiirleri 
kitaplar halinde yayımlayarak milletimizin isti- 
fadesine sunmak, bu şiirleri böylece gelecek 
nesillere aktarmak, halk şiiri geleneğinin deva- 
mına yardımcı olmak amacıyla 1987 yılı içinde 
«Halk Şairleri Arası Eser Yarışması» düzenlen- 
miştir. 


1981 yılı içinde yine halk şairlerinin katıldığı 
«Türk İstiklâl Savaşı Destan Yarışması» açılmış, 
derece ve mansiyon alan ile yayımlanmaya değer 
görülen destanlar bir kitap bütünlüğünde yayım- 
lanmıştı. 


«Halk Şairleri Arası Eser Yarışması»na; halk 
şairi olarak bilinen ve tanınan, halk şairi özelli- 
ği taşıyanların katılacağı ilân edilmiş ve 255 halk 
şairi, eserleriyle katılmıştır. En az 50, en fazla 60 
şiirin yer aldığı ve bir kitap bütünlüğünde hiçbir 
yerde yayımlanmamış olan eserler; Kültür ve Tu- 
rizm Bakanlığı bünyesinde kurulan «Değerlen- 
dirme Kurulu» tarafından değerlendirilmiştir. 


Bakanlık Onayı ile Bakanlık içinden kurulan 
«Değerlendirme Kurulu»; Başmüşavir Mehmet 
ÖNDER, Milli Kütüphane Başkanı Dr. Müjgân 
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CUNBUR, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardım- 
cısı Nail TAN, Milli Folklor Araştırma Dairesi 
Başkan Yardımcısı Hayrettin İVGİN, Milli Folk- 
lor Araştırma Dairesi Uzmanı Ali Esat BOZYİ- 
ĞİT'ten meydana gelmiştir. 


Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı titiz ve 
ciddi değerlendirme sonunda; Âşık Halil KARA. 
BULUT'un Damlada Derya Gizlidir adlı eseri bi- 
rinci, Âşık Yaşar REYHANİ'nin Kervan adlı eseri 
ikinci, Âşık Ali RAHMANİ'nin Öğütler Destesi 
adlı eseri üçüncü olmuştur. Âşık Osman FEYMA. 
Nİ, Âşık HASRETİ ve Âşık Sefil SELİMi'nin eser- 
leri mansiyona lâyık görülmüştür. 


Değerlendirme Kurulu 10 âşığın eserinin de 
yayımlanması tavsiyesinde bulunmuştur. Bu 10 
eser de -mansiyon alan eserler de yayımlandıktan 
sonra- zaman içerisinde ve belli bir program çer- 
çevesinde yayımlanacaktır. 


Yayımladığımız bu kitaptaki şiirler, hece sa- 
yılarına göre gruplandırılarak dizilmiştir. Şiirler. 
de, halk şairlerimizin kullandıkları mahalli keli- 
meler, telaffuz şekilleri, kısaca dil özellikleri müm- 
kün oduğunca korunmaya çalışılmıştır. Kitabın 
sonuna bir de Şiir İndeksi eklenmiştir. 


Ayrı ayrı 16 kitap olarak yayımlanacak bu 
eserlerin, ülkemizin birlik ve kardeşlik duyguları- 
nı geliştirmesini, halk şiiri konusunda araştırma 
yapanlara faydalı olmasını diler, emeği geçen- 
lere teşekkür ederim. 


Kâmil TOYGAR 
Milli Folklor Araştırma Dairesi 
Başkanı 


I. 7 HECELİLER 


1 
SEVGİYE BİRLİĞE ÇAĞRI 


Birlikte var selâmet 
Ayrılıksa felâket 
Kardeşlik, dostluk, barış 
İnsanlığa alâmet 


En kötü şey düşmanlık 
Sonunda var pişmanlık 
Vahşet hayvana mahsus 
Sevgiyledir insanlık 


Fitne kandırıp bizi 
Yıkmadan evimizi 
Daha. sıkı tutalım 
Gelin birbirimizi 


Bitsin terör, anarşi 
Dosta, düşmana karşı 
Şu vatan üzerinde 
Adalet tutsun arşı 


Bu kanlı savaş bitsin 
Bu ağrılı baş bitsin 
Sevgi ile silelim 
Gözlerdeki yaş bitsin 


II. 8 HECELİLER 


1 
GÜZEL ANA 


Mavi gök başıyın tülü 

Güzel dünya, güzel ana 
Yıldızlar üstünün gülü 
Güzel dünya, güzel ana 


Ay kulağıyın küpesi 
Işığın güneş şulesi 
Sesindir kuşların sesi 
Güzeldünya, güzelana 


Bulut saçın, toprak tenin 
Dağlar hep püskürme benin 
Çiçekler terlerin senin 

Güzel dünya, güzel ana 


Pınarlar, ırmaklar sütün 
Bizi emzirdin büyüttün 
Herkes sana muhtaç bütün 
Güzel dünya, güzelana 


Biranasın ki çok tatlı 

Hem cömert, hem de şefkatlı 
Çok yavrulu maşakkatlı 
Güzel dünya güzel ana 


Ecel çökünce boynuna 
Halili de al koynuna 
Uyusun boylu boyuna, 
Güzel dünya, güzel ana 
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2 
TERBİYE EĞİTİM AHLÂK 


Terbiyede çok önem var 
Herbir şeye değer katar 
Külçe gümüşü kim takar 
İşlenip savatlanmazsa 


Aldırmazsa ana, baba 
Çocuk büyür kabasaba, 
Çamur dönüşür mü kab'a 
Yoğrulup sıfatlanmazsa 


Terbiye bir aşı demek 
Vermeli yavruya emek 
Bir nesne olur mu yemek 
Pişip, baharatlanmazsa 


Büyütülen terbiyeli 
Olur yüksek seviyeli 
Pişman olur sonra veli 
Bu zahmete katlanmazsa 


Eğitim görmezse çömez 
İleriye yol açamaz 

Yerden yükselip uçamaz 
Yavru kuş kanatlanmazsa 


Kim okuyup adam olmaz 
Cahil kalır, değer bulmaz 
Ham meyve sofraya. gelmez 
Olgunlaşıp tatlanmazsa 


İlimden önce güzel huy 
Demişler Halil bunu duy 
Neye yarar asalet, soy 

Ahlakla ıspatlanamazsa 


3 
DURUN HELE 


Dünya için döğüşenler 
Durun hele, durun hele 
Nerde sizden öncekiler 
Sorun hele sorun hele 


Düşmanlığı nidersiniz 
Bir gün koyup gidersiniz 
Niçin kavga edersiniz 
Hakikatı bile bile 


Bakın karıncalara da 
Hem dahi arılara da, 
Kardeş kardeş bir arada 
Yaşayınız güle güle 
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4 
SÖZ SÖYLEMEK 


Konuşursan bir sohbette 
Söz söyle oğul, söz söyle 
Kısa kes, çok uzun etme 
Öz söyle oğul, öz söyle 


sözün meclisi sıkmasın 
Dinleyen senden bıkmasın 
İçinden iğne çıkmasın 

Süz söyle oğul, süz söyle 


Acı kalâm olmaz makbul 
Kelimenin tatlısın bul 
Söyle sözü usul usul 

Uz söyle oğul, uz söyle 


Halil söz bir aziz meta 
Ehli ala, ehli sata 

Çok sözde çok olur hata, 
Az söyle oğul, az söyle 
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5 
BARNARD EFENDİ 


Aşk elinden hasta kalbim 
Bakıver, Barnard efendi 
Maraz, maccal doldu abim 
Söküver Barnard efendi 


İçinde bir sevgili var 
Bana dert oldu, ele yâr 
Çıkarmaya verdim karar 
Çekiver Barnard efendi 


Mevlâ mı gönderdi seni 
Kurtar builletten beni 
Yerine bir yenisini 
Takıver Barnard efendi 


Kapısını kapat pekçe 
Ona sevda girer çokça 
Aman dikişini sıkça 
Dikiver Barnard efendi 


Bu Halil'in sana sözü 
Börböcek vermesin sızı 
Birazcıkda güve tozu 
Ekiver Barnard efendi 


ı Macca: Hastalık, illet 
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6 
PAMUK" 


Ekmek ile sudan sonra 

En sevdiğim benim pamuk 
Çünkü ömrüm müddetince 
Koruyor bedenim pamuk 


Bence o bir kutsal çiçek 

Ne kadar çok öğsem gerçek 
Doğumdan ölenecek 
Kundağım, kefenim pamuk 


Sanayinin baş maddesi 
İşçilere iş maddesi 
Yoktur onun eş maddesi 
Üreyen madenim pamuk 


Giyim, kuşam, sitilim o 
Lambamdaki fitilim o 
Minderim o, mitilim o 

Eskim pamuk, yenim pamuk 


Yatağım, yorganım ondan 
İpliğim, urganım ondan 
Harçlığım, harmanım ondan 
Gelenim, gidenim pamuk 


* Bu şiir, 1978 yılında Konya Âşıklar Bayramı'nda Birincilik 


kazanmıştır. 
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Ocağımda odun dalı 
Çiçeğinden verir balı 
Evimin savanı, çulu 
Döşemem, sergenim pamuk 


Çadırım kırda, yaylada, 
Cibinliğimdir ovada 
Gelinlik çeyiz eşyada 
Dantelim desenim pamuk 


Hapanımdır, haralımdır 
Heybem, torbam, çuvalımdır 
Peşkirim, peştemalımdır 

El yüzüm silenim pamuk 


Yediğim yemeğin yağı 
Yaramın sargısı, bağı 
Kitabımın cilt kapağı 
Kumaşım, ketenim pamuk 


Malımın küspesi, yemi 
Atımın örkü, bellemi 
Ondan yaparım perdemi 
Pazenim, satenim pamuk 


Katkısı var eğitimde 
Kitap, defter, kağıtımda, 
Mendilimdir ağıtımda 
Başımda yemenim pamuk 


Kalaycıda kab süpürür 
Motorcuda üstübüdür 
Tıpta ilaç örtüsüdür 
Binbir iş görenim pamuk 
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Hizmeti çok, yoktur dengi 
Temizlik sembolü rengi 
Tarlamın beyaz hevengi 
Kokusuz gülşenim pamuk 
Halil der ben çiftçisiyim 
Ekicisi, işçisiyim 

Gönül vermiş birisiyim 
Canım pamuk, tenim pamuk 
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7 
DÜNYAYI CENNET YAPALIM 


Gelin canlar, gelin canlar 
Dünyayıcennet yapalım 
Melek olsun hep insanlar 
Bu yolda gayret yapalım 
Sevgidir bunun ilâcı 
Sevgiyle tatlanır acı 
Giyinelim sevgi tacı 

Ömrü saadet yapalım. 


Sevişelim, sarışalım 
Dost olalım, barışalım 
İyilikte yarışalım 

Sağlık, selamet yapalım 


Dünya kalmamış birine 
Bulaşmayalım kirine 

Gelin düşmanlık yerine 
Dostluk, muhabbet yapalım 


İnsanız birdir ırkımız 
Yoktur arada farkımız 
Olmasın savaş korkumuz 
Sulh ve sükünet yapalım 


Yaradan Halik-i Mutlak 
Bizi şerefli kılmış bak 

Biz de gözetip hukuk, hak 
Eşit, adalet yapalım 
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Zengin fakiri atmasın 
Güçlü zayıfa çatmasın 
Büyük küçüğü yutmasın 
Takdire hürmet yapalım 


Kıtal, vahşet, terör, zillet 
Kalksın bütün bu pis illet 
İncinmesin yüce millet 

Sevgiyle hizmet yapalım 


Söyleyelim birlik marşı 
Kalmasın terör, anarşi 
Biribirimize karşı 

İnsaf merhamet yapalım 


Gönülde elem olmasın 
Gözde acı nem olmasın 
Hayat cehennem olmasın 
Dünyayı cennet yapalım 
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8 
TANRIM 


Ben bir büyük günahkârım 
Sen affeyle ulu Tanrım 
Gözlerim kör, aklım yarım 
Şaşırmışım yolu Tanrım 


Ölümden ibret almadım 
RKocadım kâmil olmadım 
Kulluk yapmayı bilmedim 
Daha beynim sulu Tanrım 


Aldatıp bu dünya beni 
Unutturdu Mevlam seni 
Anladım ya yeni yeni 
Harcadım çok yılı Tanrım 


Kavi değil iman bende 

Her vesvese güman bende 
Mürvet sende, aman bende 
Boş çevirme eli Tanrım 


Sen Rahman'sın Kur'an delil 
Düşkünleri etmen melil 

Sana yüzün tuttu Halil 

İşte malüm hali Tanrım 
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9 
PİŞMANLIK 


Hayat bir balmış meğer 
Döktükten sonra bildim 
Ömür bir selmiş meğer 
Aktıktan sonra bildim 


Güzel imiş her ne var 
Bu âlemde ey dostlar 
Senelerce karamsar 
Baktıkian sonra bildim 


Gençlik denen nimetin 
Kadir ile kıymetin 
Felek doğru kametin 
Büktükten sonra bildim 


Çektiğim çile, keder 
Eylemiş beni heder 
Fakat kaç para eder 
Çektikten sonra bildim 


Der Halil geçen günler 
birer inciymiş meğer 
Elimden birer birer 
Çıktıktan sonra bildim 
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10 
SEYAHAT 


Çıktım tek'lik âleminden 

Bir seyyah-ı cihan oldum 
Girdim çokluk âlemine 
Konak konak mihman oldum 


Halden hale geçe geçe 
Daldan dala uça uça 
Yurttan yurda göçe göçe 
Çok tebdili mekân oldum 


Nur oldum aktım çağladım 
Nebatlara renk sağladım 
Dal oldum meyve bağladım 
Yendim, içildim kan oldum 


Yapım kudret yapısından 
Ruhsatım Hak tapısından 
Çıktım rahım kapısından 
İsim aldım, İnsan oldum 


Dolaşarak bunca yeri 
Tamam eyledim seferi 

Halil der aslıma geri 
Döndüm, ulu umman oldum 


* Bu şiir 1985'te Konya Âşıklar Bayramı'nda Birinciliği yedi 
şiirle paylaşmıştır. 
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11 
HER GÜZELDE NİŞANIN VAR 


Her güzelde nişanın var 
Güzelliğin madenisin 
Sen bu varlığın ey mimar 
Sebebisin, nedenisin 


Razzakısın tok'un ac'ın 
Sığınağı her muhtacın 
Hayat denilen ağacın 
Kökü, dalı, bedenisin 


Sensin sürünün çobanı 
Sensin bahçenin bağbanı 
İşler kudretin kervanı 
Sürenisin, yedenisin 


Kulun Halil eyler yemin 
Zatındır Rabbülâlemin 
Önden sona bu âlemin 
Gelenisin, gidenisin 
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VAHDET" 


Şu kâinât bahçesini 
Gezenler vahdet gördüler 
Hakk'ın hikmet bohçasını 
Çözenler vahdet gördüler 


Bu çokluktan bu bahçede 
Nicesi kaldı şüphede 

Bin üzümü bir teknede 
£zenler vahdet gördüler 


Kurt, kuş dilinden anlayan 
Oldu bir Sultan Süleyman 
Suretin aslını ayan 
Sezenler vahdet gördüler 


Gafil dünya dükkânında 
Çok şey gördü dört yanında, 
Lâkin bâtın ummanında 
Yüzenler vahdet gördüler 


Zâhir, bâtın iki gece 
Vararada perde peçe 
Gücü yetip dıştan içe 
Sızanlar vahdet gördüler 


* Bu şiir 1976'da Konya Âşıklar Bayramı'nda Birincilik 


kazanmıştır. 


Bir yüz verir görüntüyü 
Bir yüz örtünmüş örtüyü 
İkilik denen büyüyü 
Bozanlar vahdet gördüler 
Halil der maddeyi koyup 
Mâna şerbetinden doyup 
İlm-i ledün'den okuyup 
Yazanlar vahdet gördüler 
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13 
SAKLIDIR 


Tabiatta neye baksam 
Hikmeti Hüda saklıdır 
Akıl yetmez, akıl döksem 
Müşkül, muamma, saklıdır 


Gök âlemi, yer âlemi 
Neler dolu gör âlemi 
Bu âlem bir sır âlemi 
Madde de mânâ saklıdır 


Boyamış kudret fırçası 
Saman içinde sırçası 
Damla deryanın parçası 
Damlada derya saklıdır 


Kâinat sarılı bağaç 
Yiğit isen çözümle, aç 
Çekirdekte gizli ağaç 
Ağaçta meyva saklıdır 


Bu bohçayı çözmek gerek 
Sırlarını sezmek gerek 
Sarraf olup süzmek gerek 
Eşyada kimya saklıdır 


Hasılı işler dolaşık 

Her görenin aklı şaşık 
Halil de bir âciz âşık 
Gönlünde Mevlâ saklıdır 


— 


Bu şiir, 1975 yılında Konya Âşıklar Bayramı'nda Birincilik 
kazanmıştır. 
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14 
BİRLİK TÜRKÜSÜ 


Türk milleti hep bir kardeş 
£.cdadımız, soyumuz bir 
Niçin ayrı çekelim baş 
Tarihimiz, boyumuz bir 


Birdir garbimiz, şarkımız 
Birbirinden yok farkımız 

Z.ynı türkümüz, şarkımız 
Düğünümüz, toyumuz bir 


Türk adını taşıyoruz 
Türkçeyle anlaşıyoruz 
Bir vatanda yaşıyoruz 
Toprağımız suyumuz bir 


Yazgıda kaderde biriz 
Sevgide, kederde biriz 
Kültürde, eserde biriz 
Ananemiz, huyumuz bir 


Âşık Halil der bu devlet 
Ata'dan bize emanet 
Korumaya ilelebet 
Kararımız, oyumuz bir 


25 


15 
BİRİ GİDER BİRİ GELİR 


Yolcuydum bir yerde durdum 
Dikkat ettim, kulak verdim 
Bir acayip pazar gördüm 
Biri gider, biri gelir 

Ölü gider, diri gelir 

İster pazar de, ister han 
Gelen kuzu, giden kurban 
Ne satan belli, ne alan 

Biri gider, biri gelir 

Ölü gider, diri gelir 

Bir istasyonmuş burası 

Ne zaman var, nesırası 
Böyle kurulmuş töresi 

Biri gider, biri gelir 

Ölü gider, diri gelir 

Hem giden ağlar, hem gelen 
Bu hikmeti olmaz bilen 

Bu ne düğün, bu ne şölen 
Biri gider, biri gelir 

Ölü gider, diri gelir 
Götüren kim, getiren kim 
Bu işleri bitiren kim 
hradaki otren kim 

Biri gider, biri gelir 

Ölü gider, diri gelir 
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Mutlak biri var bir yerde 
Bizden yana çekmiş perde 
Parmağı var bu işlerde 
Biri gider, biri gelir 

Ölü gider, diri gelir 


Halil der ki: Dostlar duyun 
Görmedim ben böyle oyun 
Ne sürü biter, ne koyun 
Biri gider, biri gelir 

Ölü gider, diri gelir 


16 
ULU DAĞLAR 


Ulu dağlar ulu dağlar 
Neler gördü gözleriniz 
Yaşadığınız bunca çağlar 
Neler gördü gözleriniz 


Seyrettiniz göğü, yeri 
Doğduğunuz gündenberi 
Söylen olup bitenleri 
Neler gördü gözleriniz 


Sizden başka kalan yoktur 
Olanları bilen yoktur 
Sizde bilgi, görgü çoktur 
Neler gördü gözleriniz 


Nice devran dönüp geçti 
Nicekavim konup göçtü 
Nice ocak sönüp geçti 
Neler gördü gözleriniz 


Âşık Halil merak saldı 
Dünya kimden kime kaldı 
Kaç kez doldu, kaç boşaldı 
Neler gördü gözleriniz 
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NI 11 HECELİLER 


1 
AMAN HA 


Yürüyelim Atatürk'ün izinde 
Durmayalım vatandaşlar aman ha 
Gafil olup yolumuzu düşmandan 
Sormayalım vatandaşlar aman ha 


Bırakalım nedir bu sol ile sağ 
Birlik beraberlik devri şimdi çağ 
Hain düşmanların ekmeğine yağ 
Sürmeyelim vatandaşlar aman ha 


Birbirine verip başlarımızı 
Birlikle görelim işlerimizi 

Kötü emelierle birbirimizi 
Kırmayalım vatandaşlar aman ha 


Terör, tedhiş bizi geri bırakır 
Sonra bu vatanda baykuşlar şakır 
Büyük bir milletiz, biz bizi hakir 
Görmeyelim vatandaşlar aman ha, 


Kudurmuşlar etraflarda ürüyor 
Salyasını üstümüze sürüyor 

Türlü düşman bize kapan kuruyor 
Girmeyelim vatandaşlar aman ha 


Dönüyor ortada çok fitne, fesat 
Onlara uyarsak işimiz berbat 

Halil der bozguncu casusa fırsat 
Vermeyelim vatandaşlar aman ha 
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2 
ÇİFTÇİLER İBRET ALSIN * 


Bu yıl benim tarla mahsul vermedi 
Ağzını havaya aç, dedi bana. 

Dedim tarlam niçin aklım ermedi 
Bende değil, sende suç dedi bana 


Dedim tarlam nedir kızdığın husus 
Yoksa aramızı bozdu mu casus 
Karşılıksız vermek Allah'a mahsus 
Söyle, sen ne verdin hiç, dedi bana 


Dedim tarlam şaştım, hayret getirdim 
Elimi koynumda koydun oturdum 
Artık ben de vere vere bitirdim 
Kalmadı özümde güç, dedi bana 


Dedim tarlam kulun, kölen olayım 
İstediğin nedir benden bileyim 
Biraz dinleneyim, kuvvet bulayım 
Bir yıl nadas bırak, geç, dedi bana 


Dedim tarlam işte şimdi bilirim 

Her ne dersen ona razı olurum 

Ben de cömertleşir, memnun kalırım 
Bolca su ver, gübre saç, dedi bana 


* Buşür, 1978 yılında Konya Âşıklar Bayramı'nda Birincilik 
kazanmıştır. 
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Dedim tarlam daha var mı, bu mudur 
İstediğin gübre ile su mudur 

Gerekli hizmetin biri de budur 

Çapa vur, otumu seç, dedi bana 


Dedim tarlam peki, asi çıkmazsan 
Birgün yine başımıza kakmazsan 
Âşık Halil sen de bana bakmazsan 
Bırakırım seni aç, dedi bana 
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3 
BİZİM ELDE BAHAR 


Baharı müjdeler, kışı geçmeden 

Boz turaçlar öter bizim ellerde 

Hiç bir yerde çimen çiçek açmadan 
Sarınergis biter bizim ellerde 


Mart gelirken, şubat gider ayakta 
Kızılcıklar gelin olur koyakta 
Dünya uyur iken beyaz yatakta 
Dağlar yorgan atar bizim ellerde 


Bizde başlar ilkbaharın ilk çağı 
Çalılar tınsırır, açar yaprağı 
Derenin, tepenin, kırın toprağı 
Burcu burcu tüter bizim ellerde 


Çukurova bizim öz diyarımız 
Ne tipimiz olur, ne de karımız 
Âşık Halil gibi âşıklarımız 
Aşk alır, aşk satar bizim ellerde 
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4 
ÖMRÜM KISALDI 


Doğduğumda minik bir bebe idim 
Hemi ilerledim, hem geriledim 
Anne dedim ilk kelâmı söyledim 
Dilim uzadıkça ömrüm kısaldı 


Ömrüm uzun, boyum kısacık idi 
Gün geçtikçe kısa uzunu yedi 
Bu böyle yıllarca devam eyledi 
Yılım uzadıkça ömrüm kısaldı 


Yeşerdim serpildim bir fidan gibi 
Topladım topraktan gelen nasibi 
Aklım ermediği, işin garibi 
Dalım uzadıkça, ömrüm kısaldı 


Tıfıl iken kuvvetlendim, güçlendim 
Meyve gibi dolgunlaştım, içlendim 
Yavaş yavaş sakallandım, saçlandım 
Kılım uzadıkça ömrüm kısaldı 


Gençliğin her türlü zevki, sefası 
Ne yazık ki oldu ömür pahası 

Çocukiken oldum çocuk babası 
Dölüm uzadıkça ömrüm kısaldı 


Sermayem eksiltti her yediğim aş 
Beni de eskitti eskiyen kumaş 
Hayat denen yolda Halil pür telaş 
Yolum uzadıkça ömrüm kısaldı 


5 
TAMAN MI 


bir şey demiş idin sevgilim bana 
Dağlar pustan seçilince tamam mı 
Daha çok mu o dediğin zamana 
Bayram ayı geçilince tamam mı 


O günbu gün ne aradın ne sordun 
Umut kapısında beklettin durdun 
Hele bir kez bahar olsun diyordun 
Domurcuklar açılınca tamam mı 


Ben aşkın yolunda düşmüşüm yaya 
İstemem ki bu yol daha uzaya 

Bir karar koyalım gökteki aya 
Büyüyüp de küçülünce tamam mı 


Söz verdin sözüyün üstüne yatma 
Aman kurban olam beni aldatma 
Nisandan, mayıstan öteye atma 
Ekin, orak biçilince tamam mı 


Âşık Halil der kiderman et derde 
Gününü sayayım bir kavil ver de 
Bizim yayladaki bıldırki yurda 
Bu yıl yine göçülünce tamam mı 
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6 
1985 KIŞ DESTANI 


Dinleyin efendim acı destanı 

Her taraf kan koktu seksen beş kışı 
Yaktı, mahveyledi bütün her yanı 
Sanki kezzap döktü seksen beş kışı 


Baharı beklerken bütün tabiat 
Herşeyi bir anda eyledi berbat 
Ne amansız geldi şu cüce şubat 
Umutları yıktı seksen beş kışı 


Birbirini koğdu deprem, heyelan 
Büsbütün dünyayı sardı heyecan 
Tarihlere geçti bu da bir tufan 

Büyük ün bıraktı seksen beş kışı 


Suda balık dondu, karada hayvan 
Denizlerde telef oldu nice can 
Yollarda, bellerde kaidı çok insan 
Hesabına baktı seksen beş kışı 


Çığlar yuvarlandı, kayalar kaydı 
Radyolar hep acı haberler yaydı 
Bir çok masumları babasız koydu 
Boyunların büktü seksen beş kışı 


Bir felaket oldu dağda, ovada 
Kurt, kuş çıkamadı kaldı yuvada 
Hele hele bizim Çukurova'da 
Zehir oldu aktı seksen beş kışı 


Ağaçları gazel etti kuruttu 
Yaprakların dallarında çürüttü 
Ordusunu üstümüze yürüttü 

Çok zarara soktu seksen beş kışı 
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Biz o bahçelere bir ömür verdik 
Öldü önümüzde ağladık durduk 
Dünyaya geleli bunca kış gördük 
İçi nde bir çıktı seksen beş kışı 


Lânet olsun o şubatın şerine 
İçimizde yara açtı derine 
Canım sarı portakalın yerine 
Arpaları ekti seksen beş kışı 


Böğürerek geldi bir kara deve 
Yedi bahçeleri hep eve eve 
Uğrayıp geçti de çok köye eve 
Bizim köye ıktı seksen beş kışı 


Bu felaket acılardan ac'oldu 
Mehmetli'nın güzelliği nic'oldu 
Odunları oduncuya pac oldu 
Köklerini söktü seksen beş kışı 


Gayrı bizim köye bahar gelmiyor 
Nazlı fidanlarım yeşil olmuyor 

Millet yas tutuyor, yüzü gülmüyor 
Köye matem çöktü seksen beş kışı 


Âşık Halil der ki bitmez hikâyet 
Daha görülmemiş böyle cinayet 
Bilmem kimi kime etsek şikâyet 
Yüreğimiz yaktı seksen beş kışı 
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7 
AYIN FETHİ 


Tarih bin dokuz yüz altmış dokuzda 
Üç Amerikalı fethetti Ay'ı 

Yirmi bir temmuzda bastı ayağı 
Hayrette bıraktı bütün dünyayı 


Açtı fezaların örtük kapısın 
Varıp inceledi Ayın yapısın 
Bayrak dikti ele aldı tapısın 
Hakkıyla kazandı ulu dâvâyı 


Cesaret örneği feza erleri 

Beşer tarihinde başta yerleri 

Açığa çıkardı gizli sırları 

Çözdü, çözülmeyen bir muammayı 


Çaresiz şeylere akıl yetirdi 
Yapılmaz işleri yaptı bitirdi 
Ay nur, diyenlere şahit getirdi 
Serdi göz önünde taşı, kayayı 


Astronotlar cesur, âlimler dâhi 
Hepsine de Halil hayran vallahi 
Kısır hayalleri ettiler sahi 
İnsanlık emrine aldı uzayı 
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8 
ATATÜRK NE DEDİ 


Soruyorum gençler Atatürk size 
Böyle kardeş kanı dökün mü dedi 
Düşman kesilip de birbirinize 
Bomba atın, kurşun sıkın mı dedi 


Atatürk'ün size verdiği erek 
Çalışıp milleti yüceltmek gerek 
Sonu bilinmeyen yere giderek 
Milli yoldan dışa çıkın mı dedi 


Emanet eylerken Cumhuriyeti 
Size güvenmekti bütün niyeti 
Kendi elinizle bu memleketi 
Harap edin, yakın, yıkın mı dedi 


Kardeşçe sevişip, sarışmak varken 
İçerde, dışarda barışmak varken 
Çağdaş milletlerle yarışmak varken 
Böyle geri geri sekin mi dedi 


Halil der o önder yol gösterirken 
Okullar açtırıp dersler verirken 
İlim, irfan kitapları dururken 
Fitne yayınları okun mu dedi 
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9 
YENİLENDİ* 


Dokuz yüz yirmi üçte bir güneş doğdu 
Hayat yenilendi, hal yenilendi 

Elli yıldır yurdu nurlara boğdu 

Ülke yenilendi, el yenilendi 


Zafer kazanıldı, sulha erildi 

Cumhuriyetilan oldu kuruldu 
Yeni baştan saza düzen verildi 
Perde yenilendi, tel yenilendi 


Bitti saltanatın devri zamanı 
Silindi göklerin kara dumanı 
Kendi elimizle tuttuk dümeni 
Gemi yenilendi, göl yenilendi 


Yorgunluk, yoksulluk, esaret, zillet 
Kalktı yavaş yavaş her türlü illet 
Fikirde, sanatta uyandı millet 
Kafa yenilendi, kol yenilendi 


Değiştik her yönden bütün biz Türkler 
Atıldı başlarkan külâhlar, börkler 
Soyuldu sırtlardan abalar, kürkler 
Şapka yenilendi, şal yenilendi 


Bildik ki her gönül hürriyet özler 
Kaldırdık peçeyi açıldı yüzler 
Erdi sosyal hakka kadınlar, kızlar 
Miras yenilendi, mal yenilendi 

* Cumhuriyetin 50. yılı dolayısıyla, Konya Âşıklar Bayramı'nda 
1973'te Başbakanlık'ça açılan Cumhuriyet Şiirleri 
yarışmasında Birincilik kazanmıştır. 


Kasabada, köyde okullar kurduk 
Yediden yetmişe tahsile girdik 
Hurafaye çoktan nihayet verdik 
Elif yenilendi, dâl yenilendi 


Medeniyet köşe köşe uzandı 
Güzel eserlerle her yer bezendi 
Türklük benliğini tekrar kazandı 
Takvim yenilendi, dil yenilendi 


Der Halil anılsın Ata'nın adı 
Sayesinde geldi vatanın tadı 
Hakime terketti yerini kadı 
Kanun yenilendi, yol yenilendi 


40 


10 
KADİRLİ * 


Çukurova'nın bir cennet köşesi 

Eyler görenleri hayran Kadirli 

Gelip gezenlerin artar neşesi 
Güzeldir her mevsim, her an Kadirli 


Maarif ormanı, Sülemiştepe , 
Kulağında iki zümrütten küpe 

Akar Savrun suyu yar öpe öpe 

Kurmuş etrafında mekân Kadirli 


Düzlük güneybatı, engebeli şark 
iklimi Akdeniz, yok aşırı fark 
Alacami, Karatepe, Milli Park 
Baştanbaşa tarih, destan Kadirli 


Kuzeyde ormanlı yaylalar, dağlar 
Pınarlar akışır, dereler çağlar 
Güneyde ovalar, bahçeler bağlar 
Hiç görmez kar, tipi, boran Kadirli 


Açılır baharda çiçekler renk renk 
Kuşlar ötüşerek verirler ahenk 
Şifalı suları ilaçlara denk 

Olur dertlilere derman Kadirli 


Yakın tarihine edilse nazar 

Aklı ve karalı çok şeyler yazar 
Bazı Zülkadriye, bazı Kars, Pazar 
isim almış zaman zaman Kadirli 


Bu şiir 1987 yılı Kadirli'nin kuruluşu münasebeti ile Kadirli'- 
de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Belediye tarafın- 
dan bütün şâirlere açık olan Kadirli'nin Tabii Güzellikleri, 
Kültür Değerleri ve Kurtuluşu Konulu Şiir Yarışması'nda Bi- 
rincilik kazanmıştır. 
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Kültürde, folklorda zengin bir haylı 
Düğün, nişan, davul, zurna halaylı 
Karacaoğlan, Dadaloğlu dolaylı 
Dopdoludur âşık, ozan Kadirli 


Eski, yeni güzel usul, görgüler 
Yeme, içme, giyim, kuşam, sergiler 
Kilim, savan, dokumalar, örgüler 
Her sanatta payı olan Kadirli 


Torna, tezgâh, oyma el sanatları 
Dikiş, nakış, iğne, mil sanatları 
Masal, mani, türkü dil sanatları 
Halkbilimde geniş alan Kadirli 


Açıktır burada ilmin her yolu 
Köy, kent, okulları öğrenci dolu 
İsmi gibi güçlü katası, kolu 
Yetiştirir aydın insan Kadirli 


Oraktan, sabandan ta traktöre 
Teknik aletlerle donandı yöre 
Ekilir mahsuller mevsime göre 
Çıkarır kış günü harman Kadirli 


Böyle güzel belde, bu şirin mahal 
Bir zaman düşmanca edildi işgal 
Milli mücadele başlattı derhal 
Vermedi kâfire aman Kadirli 


Asıl işgalciler Fıransız idi 
Ermeniler ondan amansız idi 
Kurtuluş umutsuz, imkânsız idi 
İmkânsıza buldu imkân Kadirli 
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Bir grup kahraman önder evladı 
Cemiyetler kurdu çaba harcadı 
Gizli gizli işbirliği sağladı 
Andırın'da Osman Tufan, Kadirli 
Kasaba, köy hep başbaşa verildi 
Silahlar bulundu, çete derildi 

Bir avuçcuk kuvvet çok gösterildi 
Yaptı bir askeri plân Kadirli 


Yayıldı yıldırım ordular ünü 
Duyuruldu çetelerin sökünü 
Fropogandayla 7 Mart günü 
Kaçırdı düşmanı yaman Kadirli 


Halil der ki Ankara'ya söz verdik 
İlk kurtuluş müjdesini biz verdik 
Tarihlere zafer ile poz verdik 

Bu şerefe bayram yapan Kadirli 
Memlekete örnek olan Kadirli 
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1i 
DERTLİ İNSAN 


Bir insan görmedim dertsiz, kusursuz 
Herbiri bir türlü zorluktan dertli 
Kimi şöhreiinden olmuş huzursuz 
Kimi el içinde horluktan dertli 


Kimisi gurbette arzuler sıla 
Kimi sılasını beğenmez hâlâ 
Kiminin başına gençliği belâ 
Kimi kocalıktan, pirlikten dertli 


Kiminin çektiği darlık yüzünden 
Kiminin çektiği varlık yüzünden 
Kiminin çilesi erlik yüzünden 

Kimi topal, sakat, körlükten dertli 
Ey Halil bu insan misali kuşlar 
Yerde avcı vurur, gökte şahin var 


Kimi esaretteinler zarı zar 
Kimi de hudutsuz hürlükten dertli 
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12 
MAĞDUR GÜZEL 


Söyle mağrur mağrur yürüyen dilber 
Bu cilve bu eda nazlar senin mi 
Güzellik mülküne sen misin server 
Kanunlar, nizamlar, sözler senin mi 


Karun'un sana mı kaldı mirası 
Hep senin mi bankaların parası 
Kara ile Akdeniz'in arası 

Sahiller, sahralar, düzler senin mi 


Uzunyayla at otlağı korular 
Urfa'daki arap atlar kürüler 
Erzurum dağından inen sürüler 
Üveçler, şişekler, yozlar senin mi 


İstanbul'un Trakya'nın elleri 
Yeşil Bursa'nın da ipek şalları 
Kars'ın, Ardahan'ın kara malları 
Siyahlar, sarılar bozlar senin mi 


Âşık Halil der ki söyle ey suna 
Çiftliğin mi Çukurova, Haymana 
Zonguldak, Koçhisar ait mi sana 
Demirler, kömürler, tuzlar senin mi 


13 
CÜMLE MAHLUKLARDAN BAHTIYAR YAPTIN 


Şükür olsun sana ulu yaradan 

İlim ile üstün kıldın sen beni 

İnsan yaptın ayırt ettin hayvandan 
Halim ile üstün kıldın sen beni 


Kudretinle yaratırken âlemi 
İltimaslı çaldın bana kalemi 
Verdin güzel sözü, güzel kelâmı 
Dilim ileüstün kıldın sen beni 


Benim için binbir nimet var yaptın 
Cümle mahluklardan bahtıyar yaptın 
Marifet öğrettin, sanatkâr yaptın 

Elim ile üstün kıldın sen beni 


Halil'im ölsem de gam mı ederim 

Sen Rahman oldukça yoktur kederim 
Çünkü senden geldim, sana giderim 
Yolum ile üstün kıldın sen beni 


416 


14 
BEYAZ SİNEK DESTANI 


Tarih bin dokuz yüz yetmiş dört yılı 
Bilmem ki nereden geldi ak sinek 
Bütün pamukçunun perişan halı 

Hep Çukurova'ya doldu ak sinek 


Akdeniz'den Toroslar'a yürüdü 
Yeri, göğü duman gibi bürüdü 
Bir derdimiz sivrisinek varidi 
Ondan daha bela oldu ak sinek 


Bir minicik, zerre kadar küçücek 
Gören der ki bu ne yiyip içecek 

Sanmış idik konuk geldi göçecek 
Vatan tuttu burda kaldı ak sinek 


Sebze, bostan ne var ise kemirdi 
Pamukları gazel etti somurdu 
Herbirisi kartal gibi semirdi 
Savaşta galebe çaldı ak sinek 


Toz, duman sanırsın görsen halını 
Lisanı yok duyamazsın dilini 

Boş bıraktı çiftçilerin elini 

Rızkını elinden aldı ak sinek 


Aman dedik, lâkin aman bilmiyor 
İlaç ile zehir ile ölmüyor 

Ziraatçi derde derman olmuyor 
Her tarafa dehşet saldı ak sinek 
Zehirciyi zengin etti şişirdi 
Fukarayı daha fakir düşürdü 
Devleti de milleti de şaşırdı 
Cümlesini aciz kıldı ak sinek 
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Meşhur oldu dilden dile geziyor 
Gazeteler harıl harıl yazıyor 

Hep artistler, anarşistler kızıyor 
Onların şöhretin sildi ak sinek 


Âşık Halil der kimseyi takmıyor 
Mücadele ile yılıp bıkmıyor 


Girdiği topraktan daha çıkmıyor 
İsrail'den örnek aldı ak sinek 
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15 
KURTULUŞ HARBİ DESTANI * 


İstiklâl harbinde biz bu vatanı 
Kara günler göre göre kurtardık 
Etten kale olüuk her cihetinde 
Göksümüzü gere gere kurtardık 


Düşmanlar birleşip düşünüp hile 
Kolumuzu bağlamıştı sevr ile 
Hürriyet âşığı bizler azm ile 

O bağları kıra kıra kurtardık 


Muhtelif devletler etti ittifak 
Anadolu taksim olurken nâhak 
Bu davada yardımcımız oldu Hak 
Zaferlere ere ere kurtardık 


Zaruretiçinde düşmüştük sefil 
Düşman toplanmaya vermedi mehil 
Bir taraftan ordu, bir yandan sivil 
Başı başa vere vere kurtardık 


Genç, ihtiyar bütün koştu hizmete 
Kimi asker oldu kimisi çete 

Yedi düvel ile yedi cephede 
Kanlı cenge gire gire kurtardık 


Türk kadını kucağında bebekle 
Erzak çekti unutulmaz emekle 
Kara barut ile, dolma tüfekle 
Topa karşı dura dura kurtardık 


* Bu destan 1971 de Kadirli'de yapılan Âşıklar Şiir yarışma- 
si'nda Birincilik kazanmıştır. 
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Cihan ile açılmıştı aramız 

Bize bizden başka yoktu çaremiz 
Doktorsuz, ilâçsız kendi yaramız 
Gömlek yırtıp sara sara kurtardık 


Millet fakir para yoktu, pul yoktu 
Vatan harap vesait yok, yol yoktu 
Herkes düşman, bir tutacak dal yoktu 
Kara bahtı yora yora kurtardık 


Urfa, Antep, Maraş, Adana'larda 
İzmir, Eskişehir, Karahisar'da 
Otuz Ağustos'ta Dumlupınar'da 
Başlarına vura vura kurtardık 


Gürleyince Atatürk'ün zavuru 
Sarsıldı düşmanın hali tavırı 
Ankara'yı hedef tutan gâvuru 
Akdeniz'e süre süre kurtardık 


Aydınlandı gökler o kara sisten 
Temizlendi yerler mikroptan pisten 
Tutup yakasını Trikopis'ten 

Hesap, kitap sora sora kurtardık 


Türk milleti bu güng 
Görmemiş şti ne i 
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16 
ERMENİLERE 


Şuil, buil bizim diyen Ermeni 

Bu vatanda bölünecek toprak yok 
Doğu, batı, güney, kuzey Türk yurdu 
Bu bahçede size ait yaprak yok 


İddianız neyle belgelenecek 

Bir dalınız var mı gölgelenecek 

Bu ülke üstünde dalgalanacak 

Türk'ün bayrağından başka bayrak yok 


Soykırım yaptılar diye dününde 
Yalan söylersiniz dünya önünde 
Türk'ün tarihinden hiçbir gününde 
Böyle kara kayıt, kanlı varak yok 


Biziz sizi kapımızda yallayan 
Sizsiz bizi geri dönüp dalayan 
Diplomat kanına dişin bulayan 
Sizin gibi kuduz köpek, alçak yok 


Âşık Halil der iğvaya kanmayın 

Sizi kışkırtana hiç inâimayın & 
Yalan, bilöf bir iş yapar şahmayın 
Karşınızda Türkler vardır, korkak yek z 
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17 
ATATÜRK DESTANI 


Doğdu bin sekiz yüz seksen bir yılı 
Selânik'te büyük insan Atatürk 
Zübeyde Hanım'la Ali Rıza Bey 
Çiftinin çocuğu olan Atatürk 


Babası adına Mustafa dedi 
Hocası sonradan Kemâl ekledi 
Çünkü bilgisiyle hayran eyledi 
Okulda, herkesi civan Atatürk 


Önce Fatma Hatun, Şemsi Efendi 
İlkokullarına verildi kendi 

Bir zaman dayısıgilde eğlendi 
Yedisinde yetim kalan Atatürk 


Askeri rüştiye ve idadide 

Bir öğrenci idi gayetnadide 
Örnekti her derste ve her vadide 
O mavi gözleri volkan. Atatürk 


Her hali, tavrıyla çok seçkin idi 
Etrafına hakim ve etkin idi 
Adeta gencecik bir bilgin idi 
İlim, irfan ile dolan Atatürk 


İstanbul'da girdi harp okuluna 
Geçti sonra Erkanıharp koluna, 
Hizmet vermek için vatan yoluna 
Taktı yüzbaşılık nişan Atatürk 
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1905'te bir kurmay oldu 

Kalbi vatan Millet aşkıyla doldu 
Ordu satlarında çok görev aldı 
Kıtadan kıtaya koşan Atatürk 


İstiklâl harbine gelene kadar 
Nice cephelerde yaptı savaşlar 
Trablusgarp, Halep, Anafartalar 
Doğuda Moskof'u kovan Atatürk 


İlk cihan savaşı erip de sona 
Tekrar saldırınca düşman vatana 
Milleti kurtarmak düşmüştü ona 
Düşündü bir çare, plân Atatürk 


19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı 
Milli mücadele ateşin yaktı 
Sultan ise onu astıracaktı 
Dinlemedi emir, ferman Atatürk 


Yetişti dar günde bir hızır gibi 
Korkmadı padişah ve vezir gibi 
Adadı kendini bir nezir gibi 
Nerahat düşündü, ne can Atatürk 


Ben Türk devletini yıktırmam dedi 
Yurduma yan gözle baktırmam dedi 
Yabancı bayraklar çektirmem dedi 
Cesaret örneği yaman Atatürk 

Can göze alarak girdi meydana 
Ünledi kurtuluş için her yana 

Getirdi milleti hep galeyana 

Estirdi bir milli tufan Atatürk 


Türlü dernek, çete, cemiyetleri 
Maddi ve manevi tüm kuvvetleri 
Topladı bir etti hep niyetleri 
Birlik borusunu çalan Atatürk 
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Ünü, şanı tuttu garb ile şarkı 
Türk'e umut verdi düşmana korku 
Bizden yana döndü feleğin çarkı 
Çıkınca ortaya pelvan Atatürk 


Bir cihad başlattı, bir sefer açtı 
Erzurum, Sivas'ta kongreler açtı 
Ankara'da milli meclisler açtı 
Kurdu hükümeti heman Atatürk 


Bütün Türk milleti düştü peşine 
Bir ordu toplayıp geçti başına 

Hiç bakmayıp soğuk, sıcak, kışına 
Etti cephelerde cevlan Atatürk 


Sevr ile bağlanmış idi kolumuz 
Ne paramız vardı ne de pulumuz 
Ne araç, ne silah, ne de yolumuz 
Var yaptı her şeyi yoktan Atatürk 


İçte, dışta türlü hasım türedi 
Saldırdı aslana sanki çok kedi 
Sonunda hepsi de ona pes dedi 
Bastırdı sayısız isyan Atatürk 


Misakı Milli'ye karar aldırdı 
Dost, düşmana ilan etti bildirdi 
Koca orduları ezdi, yıldırdı 
Vermedi hasmına aman Atatürk 


Sakarya'da yaptı bir meydan harbı 
İndirdi kâfire ölümcül darbı 
Bayram etti yurdun şark ile garbı 
Aldı Müşir, Gazi ünvan Atatürk 
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Yirmi altı - otuz Ağustoslarda 

Bir kıyamet koptu Yunanlılar'da 
En büyük zaferi Dumlupınar'da 
Eyledi dünyaya ilan Atatürk. 


Yendi Ermeni'yi, yendi Yunan'ı 
İngiliz, Fıransız ve İtalyan'ı 
Trikopis gibi çok kumandanı 

Etti doğduğuna pişman Atatürk 


Neler yaptı daha o önder neler 
Gösterdi dünyaya çok mucizeler 
Yazdı tarihe altın sahifeler 

Yaptı destanüstü destan Atatürk 


Kaldırdı işgali ve esareti 
Sağladı vatanda tam süküneti 
Kurduilan etti Cumhuriyeti 
Seçildi devlete Başkan Atatürk 


Lâiklik, Halkçılık ve Devletçilik 
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik 
Ve bir de yapıcı inkilapçılık 
İlkelerin etti beyan Atatürk 


Ondan örnek aldı esir milletler 
Hürriyet kazandı hep birer birer 
Haddini anladı güçlü devletler 
Güçsüzlere verdi derman Atatürk 


Tarih kaydetmedi böyle bir dahi 
Umutsuz işleri eyledi sahi 
Yaptığı işlerle vallah billahi 
Bıraktı dünyayı hayran Atatürk 


Çalıştı milleti yüceltmek için 
Çağdaş seviyeye iletmek için 
Uğraşmadı, servet, mal etmek için 
Gütmedi ne şöhret, ne şan Atatürk 
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Memleket yakılmış ve yıkılmıştı 
Ahali savaştan, kandan yılmıştı 
Binbir derdi vardı, sefil kalmıştı 
Sardı yaraları Lokman Atatürk 


İstibdat millete ölümdür dedi 
Demokrasi açık yolumdur deği 

En hakiki mürşit ilimdir dedi 
Cehaleti zulüm sayan Atatürk 
Birçok inkilaplar, hamleler yaptı 
İlimde, fikirde batıya saptı 

Fenden ve teknikten hisseler kaptı 
Boşa geçirmedi zaman Atatürk 


Kaiktı halifelik sultan, saltanat 
Hurafe ve bid'ad, tekke, tarikat 
AlındıLâtince kolay yazı, hat 
Koydu yeni kanun, mizan Atatürk 


Değişti fes, kalpak, saat ve takvim 
İndi peçe, çarşaf, düzeldi giyim 
Kadına verildi oy hakkı, seçim 
Eşit dedi, bayla bayan, Atatürk 


Fabrikalar kurdu ve yollar açtı 
Sulara set çekti, kanallar açtı 
Başöğretmen oldu, okullar açtı 
Yaydı müsbetilim, irfan Atatürk 


Daha çok şeylerin üstünde durdu 

Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu kurdu 
Hatay'ın ilhakın emir buyurdu 
Boğazlar'a kilit vuran Atatürk 
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Büyük milliyetçi, büyük önderdi 
Kara bahtımızı aka dönderdi 


Bir Türk bir dünyaya bedeldir derdi 


Türklük aşkıile yanan Atatürk 


Sevmezdi savaşı, vuruş, kırışı 
Haksızlığa idi her haykırışı 
Onun için içte, dışta. barışı 
Siyasete temel koyan Atatürk 


Çıkamaz dengine hiç bir kıral, han 
Değer biçilemez tartıya vursan 
Öğünç kaynağımız, milli kahraman 
Harabede devlet kuran Atatürk 


On beş yıl yönetti bu memleketi 
Her yönden yüceltti aziz milleti 
Rayına oturttu her bir hizmeti 
Düzenledi yeni baştan Atatürk 


Millet saydı onu en büyük ata 
Çünkü lâyık idi bu mükğfata 
Yıllarca bizimçün her müşkülata 
Eyledi göğsünü kalkan Atatürk 


İlkeler bıraktı gitti bizlere 

Sakın sapmayalım başka izlere 

O çıkardı bizi böyle düzlere 
Bahşetti bir güzel vatan. Atatürk 


Âşık Halil der ki birlik yapalım 
Yolunda gidelim dirlik yapalım 
Çalışıp, yükselip, varlık yapalım 
Rehberimiz olsun her an Atatürk 


18 
YURDU GEZELİM 


Gel kardeş seninle yurdu gezelim 
Çokça harçlık, para pul alalım gel 
İlk katarı Adana'dan dizelim 
Buğdayı, pamuğu bol alalım gel 


Mersin, Antalya'dan portakal, sebze 
Denizli'de ne var münasip bize 
Muğla'yı, Burdur'u gör geze geze 
Güzel Isparta'dan gül alalım gel 


Aydın, Manisa'dan İzmir'den üzüm 
Balıkesir'de de zeytinde gözüm 
Çanakkale kilit kapımız bizim 
Marmara'ya doğru yol alalım gel 


Konya'dan zahire, Afyon'dan kaymak 
İş Eskişehir'de kiremit saymak 
Olur mu Uşak'ta şekerden caymak 
İster küp, istersen kül alalım gel 


Kütahya, Bilecik, hem Kocaeli 
Kereste deposu o şirin Bolu 
İzmit'in kağıdı memleket meli 
Bursa'dan ipekli şal alalım gel 


Trakya'da iki serhat şehiri 

Gör Kırklareli'ni, hem de Tekir'i 
Edirne'den güzel kaşar peyniri 
İstanbul'dan ince dil alalım gel 
Kuzeye dönmeye edelim emir 
Samsun'a, Sinop'a atalım demir 
Zonguldak'tan temin edelim kömür 
Karabük'ten çelik, tel alalım gel 


58 


Gel Kastamonu'ya Karadeniz'den 
Tokat'ı, Yozgat'ı çıkarma gözden 
Çorum ve Çankırı Kırşehir bizden 
Merkez Ankara'dan bal alalım gel 


Kayseri'den yükle sucuk, pastırma 
İniver Niğde'nin yolu kestirme 
Malatya kaysısın ye de küstürme 
Ağzıyın tadını bil alalım gel 


Ordu, Giresun'dan fındık al bana 
Amasya elması can katar cana, 
Sivastan çimento doldur vagona 
Eğer müsaitse hal alalım gel 


Seyret Trabzon'da bir laz oyunu 
Yerinde içelim Rize çayını 
Erzurum'un meşhur olur koyunu 
Kars'tan Ardahan'dan mal alalım gel 


Erzincan, Elazığ, yaylalar başı 

Gez Gümüşhane, Bingöl, Ağrı'yı, Muş'u 
Tunceli, Van, Bitlis malcılık işi 
Hakkari'den bir şey bul alalım gel 


Geç Diyarbakır'dan, Mardin'den yana 
Unutma Siirti, uğra Raman'a 
Urfa'dan birer atsana ve bana, 

Birin yağız, birin al alalım gel 


Der Halil Fırat'tan beri geçelim 
Antep'ten, Maraş'tan pekmez içelim 
Antakya'dan birer güzel seçelim 
İster kız, istersen dul alalım gel 


59 


19 
ÇİÇEKLER DESTANI 


Yer yüzünde binbir çiçek var amma 
Güldür cümlesinin sultanı güzel 
Hepisi de hoştur sakın horlama 
Herbirinin ayrı bir yanı güzel 


Kiminin alvele canlı renkleri 
Kimi kokusuyla verir zevkleri 
Ruha neşe katar güzellikleri 
Neler halkeylemiş Kur'an'ı güzel 


Say, menekşe, nerkiz, zambak, alpgülü 
Buhuru meryem ve safran sümbülü 
Lale Türk tarihi ile övgülü 

Türkiye bunların vatanı güzel 


Güzelhatun ile leylak hoş kokar 
Düğün güzeli de göreni yakar 
Hanımeli dalda. evveli çıkar 
Odur ilkbaharın nişanı güzel 


Sünbülteber burcu burcu sütbeyaz 
Arpaçiçeği de açar kış ve yaz 
Yıldız çiçeğini sevmeyen olmaz 
Yumru &öklülerin başkanı güzel 


Morsalkım, yasemin, gelinduvağı 
Bunlar süsler parmaklığı, çardağı 
Çarkıfelek saat gibi bayağı 

Mavi, sarı, beyaz açanı güzel 
Yörükkızı, katmi dantel, filbakri 
Birer çalı amma çekilir kahri 

İnci çalısının isminde sihri 
Kartopunun herkes hayranı güzel 
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Salon çiçeğidir en nazik çiçek 
Fakat muteberdir bu da bir gerçek 
Gölgeli yer ister güneş sevmez pek 
Çeşitli renklerin dükkânı güzel 


Adına uygundur altınçanağı 
Önce çiçek açar sonra yaprağı 
Bir kış ziynettir gelinzambağı 
Begonyanın seyri, seyranı güzel 


Pampalla papatya bezer kırları 
Onlar haber verir evvel baharı 
Karanfil yollanır dost yadigârı 
Onun ile aşkın ilânı güzel 


Yaprağıgüzelin ayrı havası 
Sarı, kırmızı akşamsefası 
Gönüller mesteder hoş rayihası 
Gülistanın yeşil reyhanı güzel 


Gönül çiçeklere hayran bunu bil 
Letafet onlarda olunmuş sebil 

Bağban mısın behey sen Âşık Halil 
Söyledin bir çiçek destanı güzel 
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20 
DÜŞÜNME BÖYLE 


Herşeyi dert edip düşünme böyle 
Biraz da neşeli yaşa be gönül, 
Hayat yolculuğun gülerek eyle 
Aldırma borana, kışa be gönül. 


Baksana şu eller yiyip içmede 
Zevki eğlenceyle konup göçmede 
Hayat kuşu bugün, yarın uçmada, 
Cefa etme sen o kuşa be gönül. 


İmrenme kimseye fani dünya bu 
Varlık sıhhat ile kanaat yahu 

Nice zengin olsan rızkın ekmek, su 
Nur içmiyor ağa, paşa be gönül. 


Gel gönül, gel biz de sürelim bir dem 
Artık ne gam kalsın ne de bir elem 
Böyle gelmiş, böyle gider bu âlem 
Üzülmeye değmez boşa be gönül 


Der Halil düşün ki ömrün pek kısa 
Sakın o cevheri yedirme pasa 

Kimi ip ucuna çıkarmış tasa 

Gelsin yazılanlar başa be gönül 
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21 
GEÇMEM 


İstemem şehirin gürültüsünü 
Yaylamdan, obamdan, köyümden geçmem 
Dinlemem arajman zırıltısını 
Türkümden, sazımdan, nâyımdan geçmem 


Şerefli mahlükum sıfatım insan 
İnsanlık vasfımı yitirmem biran 
Atalar demiş, ud, haya, vel iman 
Edepli, erkanlı huyumdan geçmem 


Helâl ekmek, helâl varlık isterim 

İkiliği sevmem, birlik isterim 

Herkesle düzenlik, dirlik isterim 
Komşumdan, emmimden, dayımdan geçmem 


Türküm, Türklüğümden duyarım gurur 
Her bina temeli üstünde durur 

Bir ağaç kökünden koparsa kurur 
Ceddimden, töremden, soyumdan geçmem 


Halil'im hukuka hürmet ederim 

Daim doğru söyler, doğru giderim 

Ne hak yediririm, ne de hak yerim 
Malımdan, mülkümden, payımdan geçmem 
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22 
İNSANLAR HAKKINDA 


İnsanlar hakkında budur kararım 
Güzelliği hiç bir şeye değişmem 
Güzelde de güzel ahlâk ararım 
Güzel huyu bu dünyaya değişmem 


Kadın, erkek ayırım yok insanda, 
Ancak türlü meziyet çok insanda 
İlim kazanılmış bir hak insanda 
Âlim kızı, cahil baya değişmem 


Çalışkanın üstündeki çamuru 
Değmez tembellerin kürkü samuru 
Hayat saymam saadetsiz ömürü 
Mutlu günü, mutsuz aya değişmem 


Adaletten ayrılırsa bir kişi 
Sultan olsa demem ona er kişi 
İsterse altından olsa kirişi 
Doğru oku eğri yaya değişmem 


Her insan Allah'ın öz kulu amma 
Birbirinden farklı bu bir muamma 
Halil der ki bütün sular su amma, 
Ak pınarı kirli çaya değişmem 
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23 
AYRI GİTTİK 


Şu hayat yolunda etmedik dirlik 
Gönül ayrı gitti, ben ayrı gittim 
Olmadı onunla bir zaman birlik 
Gönül ayrı gitti, ben ayrı gittim 


Kesemden anlayıp sırdaş olmadı 
Hâiimden anlayıp hâldaş olmadı 
Birgün benim ile yoldaş olmadı 
Gönül ayrı gitti, ben ayrı gittim 


Bir çanaktan içemedik çorbayı 
Bir kumaştan giyemedik urbayı 
Uslandıramadım ben o zorbayı 
Gönül ayrı gitti, ben ayrı gittim 


Ben inelim dedim bahçeye, bağa 
O çekti yolunu kayaya, dağa 
Birimiz sol yana, birimiz sağa 
Gönülayrı gitti, ben ayrı gittim 


Der Halil onunla edemedim baş 
İşimiz gücümüz hep oldu savaş 
Herkirimiz bir tarafa çektik baş 
Gönül ayrı gitti, benayrı gittim 
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24 
BEŞER DÜNYASI 


Beşer dünyasını gezdim, dolaştım 
Türlü desiseler, düzenler gördüm 
İnsanoğlundaki vahşete şaştım 
Ezilenler gördüm, ezenler gördüm 


Siyaset, ticaret, din meselesi 
Olmuş arayerde kin meselesi 
Her şeyi yapıp sen ben meselesi 
Birbirine kuyu kazanlar gördüm 


Kimi kesbi kârda servet delisi 

Kimi sazda, barda şehvet delisi 

Kimi koltuk, makam şöhret delisi 
Çıkmaz bataklarda yüzenler gördüm 


Kimi el sırtında yaşar asalak 
Kimi kendi malın yiyemez salak 
Kimisi kör, topal, hasta, yatalak 
Kimi fezalarda gezenler gördüm 


Bir köşede dünya kaygusu çeken 
Bir köşede ahret korkusu çeken 

Bir köşede gaflet uykusu çeken 

Bir köşede sarhoş sızanlar gördüm 


Bir yanda doğana kundak saranlar 
Bir yanda ölene telkin verenler 

Bir tarafta yeni yuva kuranlar 
Bir tarafta yuva bozanlar gördüm 


İnsan var kendini insan görmeyen 
İnsan var gayriye kıymet vermeyen 
Bunca hikmetlere aklı ermeyen 

Âşık Halil gibi ozanlar gördüm 
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25 
GÖNÜL SEN DE KURTUL 


Dağlar karın attı, pustan kurtuldu 
Gönül sen de kurtul, gel bu sevdadan 
Ağlayanlar güldü, yastan kurtuldu 
Gönül sen de kurtul, gel bu sevdadan 


Bahar tabiatı yeşil boyattı 

Ağaç don değişti, fidan boy attı 
Yılanlar kavladı, kuşlar tüy attı 
Gönül sen de kurtul, gel bu sevdadan 


Niceler şöhretten şandan vazgeçti 
Niceler canandan, candan vazgeçti 
Bak sevdiğin bile senden vazgeçti 
Gönül sen de kurtul, gel bu sevdadan 


Aşık Halil der ki etme ahuvah 
Cana cefa etmek günahtır günah 
Nasıl karanlığı silerse sabah 

Gönül sen de kurtul, gel bu sevdadan. 
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26 
UYARI 


İçte, dışta türlü düşman türüyor 
Türk gençleri uyumayın, uyanın 
Herbiri bir çeşit plân kuruyor 

Türk gençleri uyumayın, uyanın 


İyi okun tarih kitabesini 

Hem dahi Ata'nın hitabesini 
İçten duyun tehlikenin sesini 
Türk gençleri uyumayın, uyanın, 


Bölücüye, bozguncuya kanmayın 
Yaldızlı sözlere hiç inanmayın 

Eski düşmandan dost olur sanmayın 
Türk gençleri uyumayın, uyanın 


Vatan, Cumhuriyet size emanet 
Emanete yaptırmayın hiyanet 
Çökmesin sizlere gaflet, rehavet 
Türk gençleri uyumayın, uyanın 


Aşık Halil der ki birlikten şaşman 
Safları sık tutun, sızmasın düşman 
Sonra olmayalım milletçe pişman 
Türk gençleri uyumayın, uyanın 
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27 
TÜRK İSTİKLAL SAVAŞI DESTANI * 


Ey arkadaş kulak ver de ibret al 
Bu millet ne günler gördü, bilesin 
İstiklâl uğruna, vatan uğruna 
Yüzbinlerce şehit verdi, bilesin. 


İlk cihan harbinde büyük savaşta 
Zayıf düşmüş idik içte ve dışta 
Bunu fırsat bilen düşman ilk başta 
Merkez İstanbul'a girdi bilesin 


Donanması Marmara'ya dolmuştu 
Ahalinin beti benzi solmuştu 
Hükümet adeta teslim olmuştu 
Bu Türk'lük namına ardı bilesin 


Yine zaptedildi geçmeden zaman 
Urfa, Antep, Maraş, Adana, Ceyhan 
15 Mayısta da İzmir'i Yunan 

İşgal edip kana kardı bilesin. 


Sandılar Türk artık ölmek üzere 
Saldırdılar miras bölmek üzere 
Azınlıklar da pay almak üzere 
Saldırganlar ile birdi bilesin 


Doğu bölünüyor Ermeni, Kürd'e 
İtalyan, Fıransız güney illerde 
İngiliz oynarken en baş rollerde 
Bu millete hızır erdi bilesin 


* Bu destan 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Mılli 
Folklor Araştırma Dairesi'nce açılan oTürk İstikâl Savaşı 


Destanı Yarışması'nda Birincilik kazanmıştır. 
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Yunanlı edince İzmir'i işgal 
Yasa bürünmüştü yıldızla hilâl 
Hemen ertesi gün Mustafa Kemâl 
Kalktı kurtarmaya yurdu bilesin 


Doğuda orduyu etmeye teftiş 
Tayin ettirmişti kendin müfettiş 
Hakikatta ise başka idi iş 

Bu onun kalbinde sırdı bilesin 


19 Mayısta Samsun'a çıktı 

Milli mücadele bayrağın çekti 
Kalplere kurtuluş umudun ekti 
O bir ışık, o bir nurdu bilesin 


Türk'e reva değil esaret, zulüm 
Buna asla razı olamaz gönlüm 
Hedefimiz ya istiklâl, ya ölüm 

Diyerek göksünü gerdi bilesin 


Amasya'dan bir genelge yollayıp 
Memlekete âcil haberler yapıp 
Erzurum, Sivas'ta kongre toplayıp 
Mühim kararlara vardı bilesin 


Böyle çalışırken paşa Mustafa 
Saray ile uyuşmadı hiç kafa 
Hem azloldu, hemi etti istifa 
Oldu Milletin bir ferdi bilesin 


İşgallere karşı arttı heyecan 
Mitingler yapıldı, çalkandı vatan 
Eli silâh tutan, yüreği yanan 
Kuva-ı milliye kurdu bilesin 
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Yunanlar tutulmuş kara sevdaya 
Gelmişti ta Aydın ve Manisa'ya 
Ayvalık'ta çarptı Çetinkaya'ya 
Akılsız başını yardı bilesin 


Güneyde kuruldu milis çeteler 
Batıda şahlandı şanlı efeler 
Belde kama, elde dolma tüfekler 
Düşman birliklerin vurdu bilesin 


Her tarafta vardı bir faaliyet 
Kurulmuştu türlü dernek, cemiyet 
Herbirinde ayrı ayrıydı niyet 
Kimi zarar, kimi kârdı bilesin 


Kemal paşa milli birlik istiyor 
Padişah ısrarla himaye diyor 
Bazıları manda teklif eyliyor 


Herkes türlü yorum yordu bilesin. 


Kongreler ile birlik sağlandı 
Dernekler birleşti, dirlik sağlandı 
Korkular yenildi, erlik sağlandı 
Bu iş kolay değil zordu bilesin 


Sivas'ta seçilen temsili heyet 
Ankara'ya nakil etti nihayet 
Düşünmüştü bunu paşa bidayet 
Ankara en merkez yerdi bilesin 


İstanbul'da son toplanan mebuslar 
Misakı Milli'ye verdiler karar 
Düşman İstanbul'u kuşattı tekrar 
Halkın işi ahu zardı bilesin 
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23 Nisanda meciis açıldı 

Kemal Paşa hemen başkan seçildi 
Hükümet kuruldu işe geçildi 
Düzene sokuldu ordu bilesin 


Milli harekete karşı olanlar 
Çıkardılar yurtta bir çok isyarlar 
Tartarak suçların adil mizanlar 
Asilerin boynun burdu bilesin 


Edirne'de zayıf girdik savaşa 
Aslan çıkamadı çakalla başa 
Esir edilmişti O Tayyar Paşa 
Büyüktü kederi, derdi bilesin 


Düşmanlar sevr denen bir barış yapil 
Bu hükümet reddeyledi o zaptı 

O bir barış değil, Türk'e azaptı 
baştanbaşa hile, şerdi bilesin 


Büyük savaşlara karar verildi 
Doğuda, batıda cephe kuruldu 
Kadın, erkek cephelere derildi 
Erzak çekti, yara sardı bilesin 


İnönü harbinden sonra bah n'oldu 
Eskişehir, Kütahya işgal oldu 
Ordumuz orada yetersiz kaldı 
Kuvvet eksik, imkân dardı bilesin 


O Mustafa Kemal savaş öncesi 
Başkomutan oldu arttı rütbesi 
Sakarya'da onun ağır darbesi 

Yunanın belini kırdı bilesin 
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Yirmi altı Ağustos şafak vaktı 

Türk topları ölüm saçtı, can yaktı 
Palikarya kanı sel gibi aktı 
Kurtlar, kuşlar şahit durdu bilesin. 


Otuz Ağustos'tur zaferler başı 
Odur Başkomutan seferler başı 
Trikopis denen esirler başı 
Dize geldi, hesap verdi bilesin 


Hedefiniz Akdeniz'dir ileri 
Emriyle hızlandı Türk askerleri 
Geldikleri gibi gerisingeri 
İzmir'de denize sürdü bilesin 


Halil der 18 Eylül gününde 

Temizlendi vatan herbir yönünde 
Ordumuz dünyanın gözü önünde 
Düşmanın defterin dürdü bilesin 


28 
NE HAZİN 


Şu Çukurova'nın köyü şehiri 
Tarlalara yayılıyor ne hazin 
Neye varır bu gidişin âhiri 

Bir gaygıdır duyuluyor ne hazin 


iep devletler tarımını korurken 
Geleceğe büyük önem verirken 
Bizde kıraç, kısır yerler dururken 
Öz toprağa kıyılıyor ne hazin 


Düz ovaya fabrikalar kurarken 
Ana katloluyor evlat doğarken 
Elimizle kaş yapmaya bakarken 
Gözlerimiz oyuluyor ne hazin 


Kapaniyor altın başak alanı 

Bir gören yok, bir duyan yok olanı 
Gelecekte bu vatanın insanı 

Yok yerine koyuluyor ne hazin 


Yoksul barınağı, garip ülkesi 
Açları doyuran ekmek beldesi 
Gün gün sararıyor yeşil çehresi 
Güzellikten soyuluyor ne hazin 


Vekilin, Bakan'ın görmez gözleri 
Bu durum üzüyor ancak bizleri 
Şu Âşık Halil'in doğru sözleri 
Safsatadan sayılıyor ne hazin 


v4 


29 
ORMANA BAKALIM 


Yakıp, yıkmıyalım ormanımızı 
Yurdu seviyorsak eğer kardaşlar 
Ormanını korumayan milletler 
Sonunda bağrını döğer kardaşlar 


Evvelden kalana iyi bakalım 

Biz de yeni yeni fidan dikelim 

Ne olur bir parça zahmet çekelim . 
Onunçün ne yapsak değer kardaşlar 


Evvelden kalana iyi bakalım 

Biz de yeni yeni fidan dikelim 

Ne olur bir parça zahmet çekelim 
Onunçün ne yapsak değer kardaşlar 


Tükenirse orman ürünlerimiz 
Gör ne hâle gelir yarınlarımız 
Gelecek neslimiz, torunlarımız 
Vallahi bizlere söğer kardaşlar 


Olmasa bir yurdun yeşil ormanı 
Ne ekini olur, ne de harmanı 

Bu demek milletin ölüm fermanı 
Felâket kapıya. çöğer kardaşlar 


Sayılmaz ağacın binbir hizmeti 
Toprağın giysisi, dağın ziyneti 
Eğer korursanız siz bu nimeti 
Bu Halil de sizi öğer kardaşlar 


75 


30 
GİZLİDİR * 


Kâinatta neye ettimse nazar 
Gördüm ki hikmeti Suphan gizlidir 
Dünya sergilenmiş büyük bir pazar 
Hemi satan, hemi alan gizlidir. 


İbretle seyrettim ben bu şemayı 
Gördüm onda türlü türlü simayı 
Seren bu meydana bunca eşyayı 
Getiren, götüren kervan gizlidir 


ister zahir, ister batından giriş 
Kavramaz bu sırrı gözdeki görüş 
Hesaplı, kitaplı yapılmış her iş 
Herşeyde ayrı bir plân gizlidir. 


Anlamaz Halik'ın kudretin kişi 
Çözülmez muamma onun her işi 
Kâh erkek doğurur ana, kâh dişi 
Olunmaz bu hikmet beyan, gizlidir 


Kurtlar, kuşlar, bütün envai sinek 
Bilir geldiğini zamanı tünek 
Arada vasıta kırmızı inek 

Yeşil otta beyaz ayran gizlidir 


Birer mahluk iken kurt ile koyun 
Arada düşmanlık bilmem ne oyun 
Hocam bilir misin içtiğin suyun 
İçinde ateşi suzan gizlidir 


* Bu şiir 1972 de Kadirli'de Lise Yaptırma Derneği'nce açttan 
Mahalli Halk Şairleri Şiir Yarışması'nda Birincilik kazanmıştır. 
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Yıldızlar şehrini kurmuş fezaya 
Hareket verilmiş yıldıza aya 
Denizler seyahat eyler semaya 
Sanma sözlerimde yalan gizlidir 


Bitmez Yaratan'ın bu inkilâbı 
Şekilden şekile sokar türâbı 
Halil der âlem bir kanuna tâbi 
Kanun gizli, içra kılan gizlidir 
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31 
NE DER 


Biz Kıbrıs'ı terkedersek Yunan'a 
Dostumuz ne söyler, ya düşman ne der 
Sızlamaz mı ecdaitların kemiği 
Gâziler ne söyler, şehidan ne der 


Makariyos geme almış azıyı 
Hatırlatmak gerek ona mâziyi 
Anasından ayırırsak kuzuyu 

O vatan ne söyler, bu vatan ne der 


Böyle uyuşukluk tereddüt neden 
Kıbrıs bize emanettir dededen 

Eğer kaptırırsak biz onu elden 
sokullu ne söyler, Selim Han ne der 


Yunan ile Papaz gelmezse dize 
Atatürk'ün ruhu gücenir bize 
Haklı davamızda bu aczimize 
Fatihler ne söyler, Süleyman ne der 


Kıbrıs kopmaz, biz Kıbrıs'tan kopmazsak 
Gaflet ile yavrumuzu tepmezsek 
Halil der ki bu cihadı yapmazsak 
Peygamber ne söyler, Hak Kur'an.ne der 
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32 
YETER 


Bre deli gönül bunca yıllardır 
Bu sevdayı çekip durduğun yeter 
Sevip sevilmemek aşığa ardır 
Yeter bu almadan verdiğin yeter 


Nasıl güzeldir ki tamah ettiğin 
Değer mi bu kadar ah vah ettiğin 
Geceler uykusuz sabah ettiğin 
Kâbuslu rüyalar gördüğün yeter 


Çok zaman çalkandın elin dilinde 
Göster bana hani ne var elinde 
Aşık Kerem gibi gurbet elinde 
Aslının izini sürdüğün yeter 


Kim çekti çektiğin acılar gibi 
Dermansız, ilaçsız sancılar gibi 
Elleri boş dönen avcılar gibi 
Beyhude kendini yorduğun yeter 


Halil der ki böyle ezel ezelden 
Âşığına vefa olmaz güzelden 

Gönül bu sevdadan vaz geç tezelden 
Boş malühülyalar kurduğun yeter 
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33 
BİR SEVGİ DÜNYASI KURULMALIDIR 


Hayatın lezzeti sevgi, saygıyla 
Yaşanır mı korku ile gaygıyla 
Dünya cennet olur güzel duyguyla 
Bir sevgi dünyası kurulmalıdır 


Gönül evi Hak'kın baktığı yerdir 
Gönül yapan adam hac yapan erdir 
Yuva yıkmak her günahtan beterdir 
Bozguncunun boynu burulmalıdır 


Can yakmak, kan dökmek hayvana mahsus 
Sevgi ve muhabbet İnsana mahsus 

Fitne, fesat ancak şeytana mahsus 

Azgın nefse dizgin vurulmalıdır 


Nedir senlik, benlik, bu kin, bu savaş 
Temelde hepimiz değil mi kardaş 
Gönüldeki elem, gözlerdeki yaş 
Yetişir artık durdurulmalıdır 


Ayırmadan din, dil, beyaz, siyah renk 
Sevgiyle kurmalı arada âhenk 
Yaratan yarattı hepimizi denk 
Ayrımcı fikirler durulmalıdır 


Ailede, yurtta birlik yapmalı 
Adaletle düzen, dirlik yapmalı 
Çalışıp helaldan varlık yapmalı 
Yokluklar, yoksullar sorulmalıdır 


Halil der yardımdan kaçılmamalı 
Dayanışmadan vaz geçilmemeli 
Kalplerde yaralar açılmamalı 
Varsa sevgi ile sarılmalıdır 
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34 
BEN KİMİM 


Hikmet ağacında ben bir çiçeğim 
Yarım dala, yarım köke bağlıdır 
Biraz yalan ile biraz gerçeğim 
Nısfım vara, nısftım yoka bağlıdır 


Kısmım âdi, kısmım âlâdır benim 
Kısmım câhil, kısmım dânâdır benim 
Kısmım madde, kısmım mânâdır benim 
kKısmım tek'e, kısmım çok'a bağlıdır 


Âşık Halil derler birdir mevcudum 
Beni böyle karma yapmış mucidim 
Fani, bâki iki parça vücudum 
Dışım hâke, İçim Hak'a bağlıdır 
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35 
AĞAÇ 


Sen ayakta, ben gölgende yatarım 
Söyle ağaç aramızda fark nedir 
Konuşalım, gel hasbihal edelim 
Söyle ağaç aramızda fark nedir 


İkimizde izin alıp ol Hak'tan 
Gelmedik mi evvel meydana yoktan 
Sen de ben de besleniriz topraktan 
Söyle ağaç aramızda fark nedir 


Bir tohumdan filiz verdik yeşerdik 
Büyüdük, serpildik, kemâle erdik 
Kendi ırkımızın meyvesin verdik 
söyle ağaç aramızda fark nedir 


Senin dalın varsa benim kolum var 
Sende kuşlar öter, benim dilim var 
Sana da bana da bir gün ölüm var 
Söyle ağaç aramızda fark nedir 


Zaman gelir gençliğimiz yıkılır 
Beden çürür, bellerimiz bükülür 
Sende yaprak, bende saçlar dökülür 
Söyle ağaç aramızda fark nedir 


Âşık Halil kıyas etti bu kadar 
Hallerimiz bak benziyor ne kadar 
Sen durursun, ben yürürüm o kadar 
Söyle ağaç, aramızda fark nedir 
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36 
VAAZ 


Çok makam var amma tatlıdır, hoştur 
Annenin çaldığı nen mübarektir 
Sevgi taşımayan yürek bomboştur 
Seven ve sevilen can mübarektir 


Sadelik güzeldir lüzumsuz türden 
Adi boncuk makbul, hırsızlık dürden 
Saadetsiz geçen uzun ömürden 
Mutluca yaşanan gün mübarektir. 


Lezzeti bildirir meyvenin ırkın 
Hizmeti gösterir insanın farkın 
Ahlaksız güzelden, ahlaklı çirkin 
Şirretten, şerliden bön mübarektir 


Af etmek büyüklük ceza kılmaktan 
Hür ölmek şerefli esir kalmaktan 
Konak kapısında köpek olmaktan 
Aslanın yattığı in mübarektir 


Asalak geçinen bedava, beleş 
Temkelin vücudu bir murdar ileş 
Ünvanlar içinde göâzilik keleş 
Şehidin döktüğü kan mübarektir 


Duru pınar leziz, bulanık çaydan 
Cömert fakir aziz cimriden, baydan 
Güven duyulmayan köşkten, saraydan 
Korkusuz yatılan han mübarektir 
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Zararlı insandan, faydalı hayvan 
Okumuş câhilden, yararlı çoban 
Zalim karşısında yapılan isyan 
Düşmana duyulan kin mübarektir 


Bekârlık evladır arsız avrattan 
Vefalı dost yeğdir âsi evlattan 
Emanet giyilen kürkten, pusattan 
Kendi giysin eski don mübarektir 


Halil güzel yaptın sen bu vaazı 
Karganın sesinden bülbül avazı 
Kötünün çoğundan iyinin azı 

Helâl yenen ekmek en mübarektir 
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37 
ORMAN SEVGİSİ 


Gel vatandaş yakıp, yıkma ormanı 
Ormansız yurt kıraçlaşır, çöl olur. 
Rahmet iner orman olan toprağa 
Verim artar, bereketi bol olur. 


Bir tutam dal için kesme bir ağaç 
Elinden gelirse yeni tohum saç 
Ağaç demek işte başındaki saç 
Saçsız kafa dazlaklaşır, kel olur 


Bak etrafa ne manzara katıyor 
Her beldede bir hazine yatıyor 
Hem toprağı, hemi suyu tutuyor 
O olmasa tufan kopar, sel olur 


Temiz olur ormanların havası 
Çam kokusu veremlinin devası 
Neşe verir kuşlarının sedası 
Çiçeğine arı konar, bal olur 


Türlü türlü avlarını avlatma 

Bir damla su için ağaç kavlatma 
Sakın söndürmeden ızmarit atma 
Bir kibritten bir memleket kül olur 


Ormanın düşmanı işte bu üçü 
Bir ateş, bir balta, bir de kılkeçi 
Hele yok mu o cin gözlü kel keçi 
Isırdığı iflah olmaz öl olur 


Vatanperver olan bu zevki tadar 
Orman bakımına kendini adar 
Düşün beşiğinden mezara kadar 
Her müşkülün ağaçile hal olur 


Şu tarla açmaktan eli çekmezsek 
Eskisini söker yeni dikmezsek 
Halil der ki bu nimete bakmazsak 
Sonra bize pahalıya mal olur 
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38 


ATATÜRK DESTANI 
(Tarih söylüyor) 


Bir kahraman çıkmış Türk milletinden 
Düşmanların iflahını kestirmiş 
Hepsin vazgeçirmiş pis niyetinden 
Dik başların tepelemiş yastırmış 


Mustafa Kemal'miş, genç imiş yaşı 
Cihan titrer imiş çatarsa kaşı 
Yedi düvel ile yapmış savaşı 
Yedisini tek başına susturmuş 


Şamda dürzileri getirmiş yola 
Yormuş İngiliz'i Halep'te bile 
Gelip İstanbul'a hareket ile 
Otuz Bir Mart isyanını bastırmış 


Anasından doğma ustaymış harpte 
Haklarmış hasmını her vuruş darpte 
Afrika çölünde, Trablusgarp'te 
İtalyan'ı kuma sokmuş kıstırmış 


Her tarafa dehşet vermiş şavuru * 
Zalimleri zangırdatmış zavuru ** 
Anafartalar'da. bunca gâvuru 
Boğaz sularına gömmüş, pusturmuş 


* şavur : Haber 
** zavur: Azar, kızma 


* *'pus-: çök-, kaybol- 
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Kör Moskof'u kovalamış kaçırmış 
Kötü niyetinden hep vazgeçirmiş 
Sakarya, Dumlu'da, zehir içirmiş 
Yunanlı'ya kanlı kurum kusturmuş 


Halil der ki bunlar birer işaret 
Daha görülmemiş böyle cesaret 
Ne istibdat koymuş, ne de esaret 
Memlekette hürriyeti estirmiş 
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39 
FARZ OLDU * 


Şu Kıbrıs'ta Rumlar Türk'e saldırmış 
Neymiş maksatları görmek farz oldu 
Suçsuz kardeşleri vurmuş öldürmüş 
Katillerden hesap sormak farz oldu 


Kuduz itler masumları dalamış 
Dişlerini kanlarına bulamış 

O soydaşlar bizden yardım dilemiş 
Varıp yaraların sarmak farz oldu 


Makariyos geme almış azıyı 
Anasından ayıracak kuzuyu 

Arsız yunan tez unutmuş mâziyi 
Ona yine bir ders vermek farz oldu 


Bir lâf etmiş, bir halt yemiş Pispokos 
Ahdi, anlaşmayı eylemiş paydos 
İşbirlikçi Yunan ile Makaryos 
İkisine birden vurmak farz oldu 


Sıkı yapışmazsak eğer bağına 
Kıbrıs düşer Yunanlı'nın ağına 
Biz var iken onlar kime sığına 
Üstlerine kanat germek farz oldu 


Halil der Papazın ancak dili var 
Bu oyunda Yunanlı'nın eli var 
Bu dâvânın ancak bir tek yolu var 
Silah çekip harbe girmek farz oldu 


* Bu şiir Türk Ordusunun 1974'de yaptığı Kıbrıs Barış Hareka- 


tından önce yazılmıştır. 
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40 
EN BÜYÜK SERVET 


En makbulü nedir dersen servette 
İlim, iman gibi servet bulunmaz 
Hem dünyada gerek hem de ahrette 
İlim, iman gibi servet bulunmaz 


Senin ile gider geri kalamaz 
Gönlün olmadıkça kimse alamaz 
Soyguncu soyamaz, hırsız çalamaz 
İlim, imân gibi servet bulunmaz 


Öyle bir maldır ki ölmez, yitmez o 
Eskimez, yıpranmaz, zarar etmez O 
Dağıtsan âleme yine bitmez o 
İlim, iman gibi servet bulunmaz 


Güdücü gerekmez çoban istemez 
Ahır, ağıl, yem, su, saman istemez 
Mağaza istemez, dükkân istemez 
İlim, iman gibi servet bulunmaz 


Halil ilim kazan gel olma hödük 
Ağırlığı yoktur, değil başa yük 
O kimde olursa sayılır büyük 
İlim, iman gibi servet bulunmaz 
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41 
BİTMEZ 


Gam çekip kendini huzursuz etme 
Dünyanın çilesi, belası bitmez 
Sakin ol, uz yürü, acele gitine 
Bu hayat yolunun kavgası bitmez 


Varıp bir medetsiz dosta bağlanma 
Boş yere ateşe yanıp dağlanma 
Her arzuya kulak verip eğlenme 
Gönül dediğiyin sevdası bitmez 


Çalış, fakat etme hırs ile tama 
Borca kumaş giyme, yırtığın yama 
Âlem bir sefalı bahçedir ama 

Her zaman gönlünce meyvası bitmez 


Ağırdır hayatın yükü, şeleği 

Ne yapsan tükenmez nefsin dileği 
Kuran böyle kurmuş çarkı feleği 
Ömür bitmedikçe dâvâsı bitmez 


Mâzi gelip geçmiş sen onu bırak 
İstiklâl belirsiz, daha çok yırak 
Halil sen bu günü yaşamana bak 
Derin uykuların rüyası bitmez 
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42 
ÇUKUROVA'NIN DURUMU 


Haberiniz olsun, ey devlet baba 
Bir bakın n'oluyor Çukurovamız 
Ne olur sarfedin bir parça çaba 
Hep arsa oluyor Çukurovamız 


Bizlere ne söyler gelecek torun 
Ekmek gerekmez mi onlara yarın 
Beton binaların, fabrikaların 
Altında kalıyor Çukurovamız 


Can biten topraklar şehirleniyor 
Ekim, biçim yer yer tehirleniyor 
Gün günü kirlenip zehirleniyor 
Sessizce ölüyor Çukurovamız 


Bu gidişle baştanbaşa dolacak 
Köy, şehir birleşip bir kent olacak 
Çukurova adı dilde kalacak 
Artık kayboluyor Çukurovamız 


Vatanın Mısır'ı, tarım diyarı 
Korunsa olmaz mı birazcık bari 
Akaltın haznesi, buğday ambarı 
Taş ile doluyor Çukurovamız 


9 


w 


Nice fakir, yoksul barınır idi 
Dost, düşman hepisi yerinir idi 
Baktıkça yemyeşil görünür idi 
Sararıp soluyor Çukurovamız 


Halil der ki: Niçin tedbir alınmaz 
Bu kadar kayıtsız, gafil olunmaz 
Çukurova gibi toprak bulunmaz 
Yazık mahvoluyor Çukurovamız 
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43 
KIBRIS DESTANI * 


Dokuz yüz yetmiş dört Yirmi Temmuz'da 
Neler oldu, haber vermek kastımız 
Şanlı Türk ordusu çıktı Kıbrıs'a 

Savaş değil, barış kurmak kastımız 


Çünkü hallolmadı Kıbrıs dâvâsı 
Hiç bir .türlü bulunmadı devası 
Boşa gitti diplomasi çabası 
Artık neticeye ermek kastımız 


Kıbrıs'ta bağımsız devlet kuruldu 
Çok geçmeden cinayetler görüldü 
Kan döküldü, masum Türkler vuruldu 
Bunun hesabını sormak kastımız 


Dinlemeyip anlaşmayı, düzeni 
On bir yıldır kaynattılar kazanı 
Yunan denen sinsi oyunbozanı 
Kıbrıs'tan dışarı sürmek kastımız 


Artık bu adada cinayetlerin 
Kardeşlik ve barış alacak yerin 
İyilikle yola gelmeyenlerin 

Zor ile boynunu burmak kastımız 
Tüm dünyaya açık bizim sözümüz 
Ne ilhakta, ne işgalde gözümüz 


Kurt eline düşmüş körpe kuzumuz 
Yemeden imdada varmak kastımız 


* Bu destan 1974 yılı Konya'da Âşıklar Bayramı Özel Kıbrıs Şi- 
irleri Yarışmasında Birincilik kazanmıştır. 


94 


Yeşil ada bizim ecdat mülkümüz 
Onu korumaktır bütün ülkümüz 
Zulümlere maruz kalmış Türkümüz 
Üstlerine kanat germek kastımız 


Birleşmiş Milletler etmeyin tasa 
Seferimiz olacaktır çok kısa 

Savaş değil sulha geldik Kıbrıs'a 
Sanmayın ki kana girmek kastımız 


Bir son verip perde ardı hislere 
Setler çekeceğiz enosislere 
İnsanlıktan anlamayan pislere 
İnsanlık dersleri vermek kastımız 


Halil der ki Yunan bir tilki gibi 
Bir heves peşinde o ilki gibi 

Elli iki sene evelki gibi 

Onunla bir hesap görmek kastımız 


ŞİİR İNDEKSİ 


Bu indeks, beyitlerden meydana gelen şiirlerde ilk beyitin, 
dörtlüklerden meydana gelen şiirlerde ilk dörtlüğün son iki mıs- 
raının son kelimesinin son harfinden hareketle alfabetik olarak 
yapılmıştır. Baştaki numara şiirlerin indeks sıra, sondaki numara 
eserdeki şiir sıra numarasını göstermektedir. 


L 7 Heceliler 


1. Kardeşlik, dostluk, barış, 
insanlığa alâmet ................................. 1 


li. 8 Heceliler 


1. Yıldızlar üstünün gülü 


Güzel dünya, güzel ana ........................ 1 
2. Külçe gümüşü kim takar 
İşlenip salavatlanmazsa .,...................... 2 
3. Nerde sizden öncekiler 
Sorun helesorun hele ........................... 3 
4. Kısa kes, çok uzun etme 
öz söyle oğul, öz söyle .......................- 4 
5. Maraz, macca doldu abim 
Söküver Barnardefendi ......................... 5 
6. Çünkü ömrüm müddetince 
Koruyor bedenim pamuk ........................ 6 
7. Melek olsun hep insanlar 
Bu yolda gayret yapalım ..................... 7 
8. Gözlerim kör, aklım yarım 
Şaşırmışım yolu Tanrım ........................ 8 
9. Ömür bir selmiş meğer 
Aktıktan sonra bildim........................... 9 
10. Girdim çokluk âlemine 
Konakkonakmihmanoldum..................... 10 
11. Sen bu varlığın ey mimar 
Sebebisin,nedenisin ............................. 14 
12. Hakk'ın hikmet bohçasını 
Çözenler vahdet gördüler ....................... , 12 


96 


Akıl yetmez, akıl döksem 

Müşkül, muamma saklıdır 
Niçin ayrı çekelim baş 
Tarihimiz, boyumuz bir 
Biri gider, biri gelir 

öÖlügider,dirigelir .............................. 
Yaşadınız bunca çağlar 
Neler gördü gözleriniz 


s..sameeensessenssss 


Mesnrrosssreenesesseyesznan 


Ni. 11 Heceliler 


Gafil olup yolumuzu düşmandan 
Sormayalım vatandaşlar aman ha 
Dedim tarlam niçin aklım ermedi 
Bende değil, sende suç dedi bana 
Hiç bir yerde çimen çiçek açmadan 
Sarı nergis biter bizim ellerde .................. 
Anne dedim ilk kelâmı söyledim 

Dilim uzadıkça ömrüm kısaldı 
Daha çok mu o dediğin zamana 
Bayram ayı geçilince tamam mı 
Yaktı, mahveyledi bütün her yanı 
Sanki kezzap döktü seksen beş &ışı 
Yirmi bir temmuzda bastı ayağı 
:Hayrette bıraktı bütün dünyayı .................. 
.Düşman kesilip de birbirinize 
Bomba atın, kurşun sıkın mi dedi 
Elli yıldır yurdu nurlara boğdu 
Ülke yenilendi el yenilendi..................... 
Gelip gezenlerin artar neşesi 
Güzeldir her mevsim, her an Kadirli 
Kimi şöhretinden olmuş huzursuz 
Kimi el içindehorluktandertli.................. 
Güzellik mülküne sen misin server 
Kanunlar, nizamlar, sözler senin mi 
insan yaptın ayırt ettin hayvandan 
Halim ile üstün kıldın sen beni 
Bütün pamukçunun perişan hali 
'Hep Çukurova'ya doldu ak sinek 
Etten kale olduk her cihetinde 
Göksümüzügeredgerekurtardık.................. 


...... i.e... 


smear. 
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“Hemi satan, hemi alan gizlidir 


“Yeter bu almadan verdiğin yeter 


Doğu, batı, güney, kuzey Türk yurdu 
Bu bahçede size ait yaprak yok 
Zübeyde Hanım'la Ali Rıza Bey 
Çiftinin çocuğu olan Atatürk 
İlk katarı Adana'dan dizelim 
Buğdayıpamuğu bololalımgel.................. 
Hepisi de hoştur sakın horlama 

Herbirinin ayrı bir yanı güzel 
Hayat yolculuğun gülerek eyle 
Aldırma borana, kışa be gönül 
Dinlemem arajman zırıltısını 
Türkümden sazımdan nâyımdan geçmem 
Güzelde de güzel ahlâk ararım 

Güzel huyu bu dünyaya değişmem 
Olmadı onunla bir zaman birlik 
Gönül ayrı gitti, ben ayrı gittim , 
İinsanoğlundaki vahşete şaştım 
Ezilenler gördüm, ezenler gördüm 
Ağlayanlar güldü yastan kurtuldu 
Gönül sen de kurtul, gel bu sevdadan 
Herbiri bir çeşit plân kuruyor 
Türk gençleri uyumayın, uyanın 
İstiklâl uğruna, vatan uğruna 
Yüzbinlerce şehit verdi, bilesin 
Neye varır bu gidişin âhiri 

Bir gaygıdır duyuluyor ne hazin 
Ormanını korumayan milletler 


EEE KEEEE EREK EKE 


........r.... 


s.s... 


DEEEEEEEEYEYEEE 


"Sonunda bağrını döğer kardaşlar ............... 


Dünya sergilenmiş büyük bir pazar 

Sızlamaz mı ecdatların kemiği 

Gaziler nesöylerşehidanneder............... 
Sevip sevilmemek âşığa ardır 

Dünya cennet olur güzel duyguyla 

Bir sevgi dünyası kurulmalıdır .................. 
Biraz yalan ile biraz gerçeğin 


“Nısfım vara, nısftim yokabağlıdır............... 


Konuşalım gel hasbihal edelim 


: Söyle ağaç aramızda fark nedir.............. pi 
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36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


Sevgi taşımayan yürek bomboştur 
Seven ve sevilen can mübarektir , 
Rahmet iner orman olan toprağa 
Verim artar, bereketi bol olur 
Hepsin vazgeçirmiş pis niyetinden 
Dik başların tepelemiş yastırmış 
Suçsuz kardeşleri vurmuş öldürmüş 
Katillerden hesap sormak farz oldu 
Hem dünyada gerek hem de ahrette 
İlim, iman gibi servet bulunmaz 
Sakin ol, uz yürü, acele gitme 

Bu hayat yolunun kavgası bitmez 
Ne olur sarfedin bir parça çaba 
Hep arsa oluyor Çukurovamız 
Şanlı Türk ordusu çıktı Kıbrıs'a 
Savaş değil, barış kurmak kastımız 


... 
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Akıl yetmez, akıl döksem 


: Müşkül, muamma saklıdır 


Niçin ayrı çekelim baş 
Tarihimiz, boyumuz bir 
Biri gider, biri gelir 
Ölü gider, diri gelir 
Yaşadınız bunca çağlar 
Neler gördü gözleriniz 


IN. T1 Heceliler 


...... 


.......... 


EEEEEEEEEEEEEEEEEEERİ 


EEEEEEKEEEEEEK PEKER 


o..esezusesessasysse 


Gafil olup yolumuzu düşmandan 


Sormayalım vatandaşlar aman ha 
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Dedim tarllam niçin aklım ermedi 


Bende değil, sende suç dedi bana 


............ 


Hiç bir yerde çimen çiçek açmadan 


Sarı nergis biter bizim ellerde 


s.s... 


Anne dedim ilk kelâmı söyledim 


Dilim uzadıkça ömrüm kısaldı 
Daha çok mu o dediğin zamana 


rs... 


Bayram ayı geçilince tamam mı ............... 
Yaktı, mahveyledi bütün her yanı 


Sanki kezzap döktü seksen beş kışı 


............ 


Yirmi bir temmuzda bastı ayağı 


Hayrette bıraktı bütün dünyayı 


.Düşman kesilip de birbirinize 


Bomba atın, kurşun sıkın mı dedi 


EEE EEE 


Elli yıldır yurdu nurlara boğdu 


Ülke yenilendi el yenilendi 
Gelip gezenlerin artar neşesi 


Güzeldir her mevsim, her an Kadirli 


Kimi şöhretinden olmuş huzursuz 


Kimi el içinde horluktan dertli 


.................. 


Güzellik mülküne sen misin server 


Kanunlar, nizamlar, sözler senin mi 


insan yaptın ayırt ettin hayvandan 


- Halim ile üstün kıldın sen beni 


Bütün pamukçunun perişan hali 


Hep Çukurova'ya doldu ak sinek 


Etten kale olduk her cihetinde 
Göksümüzü geregerekurtardık .................. 
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: Hemi satan, hemi alan gizlidir 


Doğu, batı, güney, kuzey Türk yurdu 


Bu bahçede size âit yaprak yok 
Zübeyde Hanım'la Ali Rıza Bey 
Çiftinin çocuğu olan Atatürk 
İlk katarı Adana'dan dizelim 
Buğdayı pamuğu bol olalım gel 
Hepisi de hoştur sakın horlama 
Herbirinin ayrı bir yanı güzel 
Hayat yolculuğun gülerek eyle 
Aldırma borana, kışa be gönül 
Dinlemem arajman zırıltısını 


Türkümden sazımdan nâyımdan geçmem 


Güzelde de güzel ahlâk ararım 


Güzel huyu bu dünyaya değişmem 


Olmadı onunla bir zaman birlik 


- Gönül ayrı gitti, ben ayrı gittim 


insanoğlundaki vahşete şaştım 
Ezilenler gördüm, ezenler gördüm 
Ağlayanlar güldü yastan kurtuldu 


Gönül sen de kurtul, gel bu sevdadan 


Herbiri bir çeşit plân kuruyor 
Türk gençleri uyumayın, uyanın 
İstiklâl uğruna, vatan uğruna 
Yüzbinlerce şehit verdi, bilesin 
Neye varır bu gidişin âhiri 

Bir gaygıdır duyuluyor ne hazin 
Ormanını korumayan milletler 
Sonunda bağrını döğer kardaşlar 


... 


...... 


s.s.s... 
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Dünya sergilenmiş büyük bir pazar 


Sızlamaz mi ecdatların kemiği 
Gaziler ne söyler şehidan ne der 
Sevip sevilmemek âşığa ardır 
Yeter bu almadan verdiğin yeter 


Dünya cennet olur güzel duyguyla 


Bir sevgi dünyası kurulmalıdır ... 


Biraz yalan. ile biraz gerçeğin 
Nısfım vara, nısfım yoka bağlıdır 
Konuşalım gel hasbihal edelim 
Söyle ağaç aramızda fark nedir 
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